De opstanding is een daad

Voordracht door Ron Dunselman op 25 april 2025

In de Grondsteenspreuk horen we: “In de wending der tijden trad het
Wereld-Geesteslicht in de aardse wezens stroom....".

Het is een daad, waarmee het Zonnewezen op aarde verschijnt en het is
een daad, waarmee Christus in de Opstanding het Ik van de mens redt.
Om in de vorige eeuw als etherische Christus te verschijnen en Heer van
het karma te worden. Wat vraagt dit van ons?

Vrijdag 25 april 2025 van 19.30-21.30 u. Inloop vanaf 19.00 u. met
koffie/thee, koek

Michaélschool, Bachlaan 8, Zwolle



Programma

Verwelkoming Imke Jelle van Dam
Spreuk Anneke van Zanten
Intermezzo opus 117 nr.2- Brahms Tanja Dijksterhuis (piano)
Voordracht Ron Dunselman

Pauze

Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit- Bach/Kurtag Tanja Dijksterhuis en
Lia Zandvliet (piano quatre -

mains)
Halleluja, canon Allen
Vragen en gesprek n.a.v. De voordracht Allen
Spreuk Anneke van Zanten
Afsluiting Imke Jelle van Dam en

Lia Zandvliet

Na afloop wordt een vrijwillige bijdrage in het mandje op prijs gesteld



