Michaél 2025

Natuurbeleven van de mens in de herfst

Waarom vieren we jaarfeesten? In de lente van 1923 sprak Rudolf Steiner over de kringloop
van het jaar als een ademproces van de aarde. Centraal hierin stelde hij de vier grote
jaarfeesten: Met Kerst ademt de aarde in, met Pasen begint de uitademing, met Sint Jan is de
uitademing volledig. Dan begint de aarde met Michaél weer in te ademen. Een half jaar later
beschreef hij bij elk van de jaarfeesten een imaginatie als een geestelijke realiteit.

Drie maanden geleden ging Jan van den Boogaard van start met de Sint Jan-imaginatie.
Op vrijdag 3 oktober pakt hij de draad weer op met de Michaél-imaginatie tijdens de
Michaélsviering (Michaél, feest van de toekomst).

Kunstzinnige Bijdrage door Geesina Stradmeijer (spraak en euritmie aan de hand van de
weekspreuk).

Het Michaéllied wordt op de blokfluit gespeeld door Anneke van Zanten, Clary Okken en Lia
Zandvliet en zal ook door allen in canon gezongen worden.

Datum :  vrijdag 3 oktober
Tijd :  19:30-21:30 Inloop vanaf 19.00
Locatie : Michaélschool, Bachlaan 8, Zwolle (gratis parkeren)

Aanmelden: info@imkejellevandam.nl


mailto:info@imkejellevandam.nl

Programma

Kaars aansteken

Welkom

Weekspreuk door Geesiena

Michaéllied (canon van Imke Jelle) wordt gespeeld door Clary, Anneke en Lia.
Voordracht door Jan

Euritmie o.l.v. Geesiena

Pauze

Vervolg voordracht
Spreken van de weekspreuk o.l.v. Geesiena
Zingen Michaéllied in canon o.l.v. Lia

Afsluiting

Wij vragen u een vrijwillige bijdrage in het mandje bij de uitgang om de vieringen
voort te kunnen zetten.



